
Uit ‘Waarom ben ik 92’ door Ruud van Lieshout, uitgave maart 2017 
(Ruud op foto links staand) 
 

…Dat deed ik ontelbare malen, voornamelijk toen, op een belangrijk moment in mijn leven, zus Rie mij 

adviseerde op hockey te gaan. Zij was zelf lid van EMHC in Eindhoven en hoewel ik eerst vol bravoure zei dat 

ik geen stok nodig had om iemand te slaan, ben ik na ballotage toch maar lid geworden van MOP in Vught. 

MOP stond - en staat nog steeds - voor Maakt Onderling Plezier. 

Het was oorspronkelijk de ’s-Hertogenbossche Mixed Hockey & Cricket Club MOP. Er werd gespeeld op het 

gemeentelijk sportterrein aan 

de Hekellaan, maar omdat dat 

niet ideaal was en men geen 

goed veld in Den Bosch kon 

vinden, verhuisde de club naar 

het sportcomplex ‘Ons Buiten’ 

aan de Loonse baan in Vught. 

De naam van de club werd in 

1952 veranderd in ’s-

Hertogenbossche en Vughtse 

Mixed Hockeyclub. Toen de club 

in 1991 ging verhuizen naar 

sportpark Bergenshuizen werd 

de Brabantse hoofdstad uit de 

naam verwijderd. 

Het is een juiste beslissing 

geweest waarvoor ik Rie nog 

steeds dankbaar ben. Ik was 

toen al een jaar of vijftien, maar 

veel dingen gebeurden in die tijd 

pas op latere leeftijd. 

Behalve voor de gezondheid die sporten met zich meebrengt, is die tijd ook goed geweest voor mijn verdere 

ontwikkeling. Je leerde spelen in teamverband en daardoor de nodige discipline oppikken die bij het 

clubleven hoort. Daarbij kon ik mij als clublid verdienstelijk maken. Zo zat ik al snel in de redactiecommissie 

van het clubblad en was ik ook lid van lustrumcommissies. Het lustrumnummer van het dertigjarig bestaan in 

1953, waarin ik onder pseudoniem ‘B. Laag’ ook wat schreef, heb ik nog.  

      
 

Ik zorgde ook waar wenselijk voor muziek. Ik had namelijk zelf een mobiele geluidsinstallatie gebouwd die ik 

in het clubhuis bij feesten of speciale gebeurtenissen kon gebruiken. Als erkenning van mijn inzet duwde 

voorzitter Van Zinnicq Bergmann tijdens een bijeenkomst een speciaal MOP-speldje in het knoopsgat van 

mijn revers en verklaarde mij daarmee tot ‘Lid van verdienste’ van MOP. Hij mompelde erbij: “Gelukkig een 

jasje met een knoopsgat.” Dat was niet altijd het geval. Het speldje heb ik altijd zorgvuldig bewaard. Toen ik 

voor drie jaar naar Indonesië vertrok heb ik mijn lidmaatschap opgeschort en na terugkomst weer 

gecontinueerd. In de tropen ging ik hockeyen bij ‘de Marine KLM-Combinatie’ zodat ik in training bleef. 

 


